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8-10 jaar

l
Gesprek: Voor wie zou jij meer
ruimte kunnen maken en hoe zou je
dat kunnen doen? Kies samen een

aantal mensen uit en bedenk wat er gebeurt
als je meer ruimte voor diegene maakt. Denk
aan: je kleine zusje, de buurman die alleen is,
je vriend.

p
Spel: Speel een aantal spelletjes,
bijvoorbeeld: estafette, een toren
bouwen van vijf spullen uit de ruimte,

memory. Bedenk na het spelen wie een
felicitatie krijgt. Het mag niet diegene zijn
die als eerste klaar is of als eerste het spel
uitspeelt. Misschien feliciteer je diegene die
het meest geduld had, of veel plezier had in
het spel.

s
Creatief: Laat de kinderen een vrije
tekening maken bij het thema:
Maak ruimte! Bekijk en bespreek de

uitkomsten.

11-12 jaar

l
Gesprek: In dit verhaal worden
veel mensen genoemd: Jezus, de
Farizeeërs, andere gasten, vrienden,

arme mensen, enzovoort. Wie in dit verhaal
wil je meer ruimte geven en waarom? Laat de
kinderen hier antwoord op geven en hierover
in gesprek gaan.

p
Spel: Jezus zegt: ‘Iedereen die zichzelf
beter vindt dan de rest, zal in een hoekje
gestopt worden. En iedereen die

bescheiden is, zal de beste plek krijgen.’ Hij
gebruikt daarbij het voorbeeld van iemand die
zichzelf op een feest de beste plek geeft en
vervolgens op moet staan voor iemand
die belangrijker is. Laat de kinderen ook een
voorbeeld bedenken waaruit blijkt dat
‘vooraan staan’ niet gelijkt ‘de beste plek’
betekent. In groepjes spelen ze dit voorbeeld
uit.

Vertelling 8–12 jaar

Jezus bidt en vertelt
Jezus is te gast bij een belangrijk man. De man is een Farizeeër en iedereen kent hem
als iemand die belangrijk is. Als hij langskomt, dan knikken de mensen beleefd. Als 
hij iets te zeggen heeft, dan luisteren de mensen goed. De Farizeeër heeft ook wat 
collega’s die net zo belangrijk zijn. Samen hebben ze een etentje georganiseerd en 
Jezus uitgenodigd. Als Jezus binnenkomt, zit iedereen al klaar. Jezus kijkt de kamer 
rond en ziet het gelijk. Daar, midden in de kamer en op de mooiste plek, zitten ze 
Farizeeërs. Daaromheen zitten de andere gasten. Zo kunnen ze hun gastheren goed 
zien en af en toe een knikje geven. Jezus gaat zitten en kucht even. De mensen kijken 
hem verwachtingsvol aan. Is het kuchje het begin van één van zijn verhalen? Jezus kijkt 
de gastheren aan en begint te vertellen:

‘Stel dat je wordt uitgenodigd voor een feest. Je komt de kamer in en je mag zelf kiezen 
waar je gaat zitten. Kies dan niet de beste plek. Het kan dan zomaar gebeuren dat die 
plek bedoeld is voor iemand die veel belangrijker is dan jij. Dan moet jij opstaan en 
op een andere plek gaan zitten. Waarschijnlijk kom je dan op een stoel terecht die nog 
over is, ergens in een hoekje. Een plek waar je liever niet wilt zitten. En iedereen ziet 
dat jij op moet staan om naar die andere plek te gaan, je zou je schamen!’ 

De luisteraars mompelen wat met elkaar. Zouden ze het eens zijn met wat Jezus zegt? 
Jezus gaat verder:
‘Word je uitgenodigd op een feest, kies dan het minste plekje, die stoel daar ergens in 
de hoek. Je zult zien dat je dan gevraagd wordt om op een betere plek te komen zitten. 
Iedereen ziet dan hoe jij van dat minste plekje naar een prachtige plek wordt gebracht! 
Iedereen die zichzelf beter vindt dan de rest, zal in een hoekje gestopt worden. En 
iedereen die bescheiden is, zal de beste plek krijgen.’

Weer klinkt er gemompel. De gastheren schuiven onrustig met hun voeten. Het lijkt 
wel of ze zich niet meer zo op hun gemak voelen daar midden in de zaal. Maar Jezus is 
nog niet uitgepraat. Hij blijft zijn gastheren aankijken en zegt:
‘Als je een feest organiseert en mensen uitnodigt om te komen eten, nodig dan niet je 
familie, vrienden en belangrijke buren uit. Want dan verwacht je dat zij jou ook zullen 
uitnodigen een volgende keer of dat ze iets anders voor jou terugdoen. Nodig juist de 
onbekenden uit. Mensen die arm, ziek of alleen zijn. Mensen die het nodig hebben. 
Ook al kunnen zij niets voor jou terugdoen, je wordt er toch voor beloond bij God.’

De mensen eten verder en praten met elkaar. Ze denken na over wat Jezus heeft 
gezegd.

Jolanda van der Marel
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Weetje
Hier staat dat de mensen aan tafel zitten op een stoel, maar eigenlijk was het heel 
gebruikelijk om aan tafel te liggen tijdens de maaltijd.
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To do
Probeer eens aan tafel te liggen en wat te eten en drinken. Hoe voelt dat?


